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LIEFDE IN SINT BERNARDUS

In februari kregen onze koppels de kans om een heerlijke, gezellige
Valentijnlunch te nemen in de brasserie.
Ze werden verwend door onze kookploeg, die die dag kookten met veel
smaak en een extra vleugje liefde.
14 koppels namen deel, het eten werd gesmaakt en de sfeer zat goed.
Het was mooi om te zien, op liefde staat geen leeftijd!
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LENTEGEVOEL IN HUIS

April voelt als een zachte
glimlach. Het is een maand
waarin alles weer wat lichter
wordt. De dagen lengen, de zon
laat zich vaker zien en buiten
zingen de vogels opnieuw hun
schitterend lied. De wereld lijkt
even stil te staan, alsof alles klopt
en niets mis kan gaan — en
diezelfde harmonie voelen we
ook hier, binnen onze muren. Het
is een tijd van lichtheid, warmte
en kleine wonderen, en precies
dat maakt deze periode zo
bijzonder.

Met deze lente-editie van onze
gazette blikken we graag even terug op de voorbije maanden. Zoals
altijd vind je onze vertrouwde rubrieken terug, aangevuld met
enkele mooie spotlights op activiteiten die kleur en leven brachten in
huis. Van gezellige koffiemomenten tot creatieve workshops, van
muzikale ochtenden tot buitenwandelingen — het zijn de kleine én
grote momenten van samen zijn, lachen, bewegen en genieten die
ons woonzorgcentrum echt bijzonder maken.

We heten ook met veel warmte onze nieuwe bewoners welkom. Fijn
dat jullie deel uitmaken van ons verhaal. Jullie aanwezigheid vult
onze dagen met nieuwe verhalen, nieuwe gezichten en nieuwe
energie. Tegelijk delen we graag enkele nieuwtjes en initiatieven die
laten zien dat we blijven inzetten op beleving, ontmoeting en
kwaliteit van leven. Van kleine verrassingen tot gezamenlijke
projecten, het gaat allemaal om het samen maken van
herinneringen die blijven hangen.

Een warme oproep doen we graag aan familieleden en bezoekers:
maak gerust gebruik van onze rolstoelfiets. Samen een tochtje
maken, de wind voelen op je gezicht, herinneringen ophalen of
gewoon even lachen onderweg — het zijn die eenvoudige
momenten die vaak een groot “ooooh”-gevoel teweegbrengen en
een glimlach op ieders gezicht toveren.

Met Pasen in het vooruitzicht denken we extra aan verbondenheid,
hoop en een nieuw begin. Het is een tijd om even stil te staan bij
elkaar, om te genieten van het samenzijn en om de kleine dingen in
het leven te vieren. Moge deze lente-editie je doen glimlachen.

Veel leesplezier en een warme, zonnige lentedag gewenst!



Welkom@woonzorgcentrum
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Rony is geboren in Zonnebeke waar hij
met zijn ouders, zus en broers ook
woonde. Hij komt uit een gezin van 10.
Hij heeft gewerkt aan de gemeente
Koksijde en De Panne.
Hij houdt van lezen, biljart spelen en
manillen. Hij hecht belang aan sociaal
contact en hij vindt het fijn om met
andere bewoners aan tafel te zitten.

welkom aan mevrouw

GILBERTE BONTE

welkom aan de heer

RONY KNOCKAERT

welkom aan de heer

HERMAN MANNAERTS
Herman is afkomstig uit
Kampenhout in Vlaams-Brabant.
Hij is gehuwd met Francine
Lowagie en viert in september hun
54-jarig huwelijksjubileum. Samen
hebben zij twee zonen en drie
kleinkinderen. In zijn vrije tijd
houdt hij van tuinieren,
kruiswoordraadsels, sudoku,
knutselen en praktisch bezig zijn.
Beroepshalve was hij actief als
technieker in alarmsystemen.

Gilberte is afkomstig van Adinkerke.
Mevrouw heeft een dochter, een
kleindochter en een achterkleindochter.
Mevrouw zelf heeft hier nog gewerkt in
de keuken van het wzc. Het grootste
deel van haar carrière heeft ze echter in
de villa van de Meli gewerkt.
Ze houdt ook van woordspelletjes zoals
scrabble en kruiswoordraadsels.
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welkom aan mevrouw

ANGELE DIEUSAERT

welkom aan mevrouw

MONIQUE NOIRET

welkom aan mevrouw

FRANCOISE DERZELLE

welkom aan meneer

ROGER LANSSEN

Angèle werd op 29 mei 2026 maar liefst 102 jaar
en stapt nu fier haar 103de levensjaar in.
Ze werkte heel haar leven als toegewijde naaister
en genoot van fietsen, wandelen en muziek.
Vandaag verblijft ze op Duinroos, omringd door
warme zorg en liefde, en is ze een trotse oma van
haar kleinkind Jelle.

Maak kennis met Francoise, een vriendelijke vrouw
uit Wallonië die al zo'n 20 jaar in Koksijde woont.
Als voormalige verpleegster vindt ze plezier in een
goed gesprek, al dan niet via de telefoon.

Roger is een rustige en sociale man met een rijke
werkervaring als ijzervlechter en tuinman, en
bracht vele jaren door in de groendienst van
Nieuwpoort. Hij heeft altijd voor anderen gezorgd,
vooral voor zijn vrouw, en houdt van wandelen.

Monique Noiret werd geboren op 6 januari
1940 in Bergen. Tijdens haar loopbaan werkte
zij in verschillende bedrijven en winkels. Ze
startte als verkoopster in de “Grands Magasins
de la Bourse" in Brussel, een groot warenhuis
in Brussel. Samen met haar echtgenoot woont
zij nu in Zeegalm, waar ze zich intussen goed
thuis voelt. Ze geniet van rustige momenten,
een gezellige babbel en de activiteiten in het
dagcentrum De Kwinte.



Ook alle gasten in kortverblijf heten we van harte welkom! Of het nu voor
een korte of lange tijd is, we hopen dat jullie zich hier snel thuis voelen.

Ben je pas na 1 maart verhuisd/gebruiker van het dagcentrum? Geen
zorgen, jouw warm welkom volgt in onze volgende editie.

Samen maken we van dit huis uw thuis!

welkom aan mevrouw

NADINE VANDE VELDE

welkom aan de heer

FRANS LEUPE

welkom aan mevrouw

CHRISTIANE ZWERTVAGHER

welkom aan de heer

JEAN MARIE STEVENS

Nadine komt wekelijks op vrijdag naar De
Kwinte. Ze is geboren en getogen in De
Panne. Ze heeft 2 zonen. Ze heeft vroeger
veel gereisd. Nu houdt ze van lezen en
woordzoekers en is ze nog steeds actief in
het bestuur van Okra.
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Frans is vaste bezoeker op maandag in
ons dagverzorgingscentrum. Hij is
gehuwd en woonachtig te Adinkerke. Hij
werkte als beenhouwer in een
familiebedrijf. In zijn vrije tijd houdt hij
van wandelen, tekenen en schilderen en
is hij actief als vrijwilliger in verschillende
verenigingen.

Christiane is geboren en getogen in De
Panne. Ze was getrouwd met een man van
Italiaanse afkomst. Samen hebben ze 5
kinderen. Christiane was actief in
verschillende verenigingen. Ze komt op
maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag naar het
dagverzorgingscentrum.

Jean Marie Stevens werd geboren op 26
september 1938 in Schaarbeek. Hij werkte
jarenlang als elektricien en bleef ook na zijn
pensioen graag actief door nog boodschappen
aan huis te brengen. Ondertussen woont hij
samen met zijn echtgenote in een
assistentiewoning in Zeegalm. In zijn vrije tijd
leest hij graag de krant en geniet hij van een
wandeling of een koffiemoment in de brasserie.
Ze hebben beiden mooie herinneringen aan
hun vakanties in Frankrijk en Italië.



Voorbije activiteiten

Een frisse avond, knisperende lucht en de lichtjes die de straten van De Panne zacht verlichten:
onze winterse georganiseerde lichtjeswandeling werd een prachtige ervaring voor jong en oud.
Dankzij de enthousiaste deelname van familieleden, personeelsleden die vrijwillig mee op pad
gingen en onze toegewijde vrijwilligers, werd het een onvergetelijke activiteit. Samen genoten we
van de mooi versierde plekjes van De Panne, waarbij lachen, warme gesprekken en verbondenheid
centraal stonden. Het was een schitterend voorbeeld van wat we samen kunnen bereiken als we de
handen in elkaar slaan.
De avond begon gezellig met een hapje, waarna iedereen, gewapend met wandelschoenen en
warme jassen, op pad ging. De samenwerking tussen familie, personeel en vrijwilligers zorgde voor
een sfeervolle tocht waar iedereen nog lang over zal napraten.
Wie er niet bij kon zijn, heeft echt iets gemist: het was een avond vol warmte en gezelligheid, een
perfecte herinnering aan hoe bijzonder het is om samen te genieten van kleine, prachtige
momenten.
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SAMEN WANDELEN IN EEN BETOVERENDE SFEER



Voorbije activiteiten

Wat een vrolijke sfeer toen de lijndansgroep bij ons langskwam!
Onze bewoners bleven comfortabel in hun stoel of rolwagen,
maar hun glimlachen, meezingen, klappen en mee-tikken op de
maat deden niets af aan het plezier.
De muziek en het ritme brachten herinneringen en warmte. De
energie van de dansers werkte aanstekelijk. Het was een feest
om samen te beleven, vol geluid, kleur en plezier.
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Begin februari kwamen er kinderen uit de Sint-Pietersschool van
Adinkerke bij ons langs om samen met de bewoners zandkoekjes
te bakken. Eerst dachten ze na over welke ingrediënten ze
allemaal nodig hadden om koekjes te bakken. Na een kleine
controle of de benodigde ingrediënten aanwezig waren konden
ze aan de slag. Alles bij elkaar in een kom en kneden maar!
Samen ploegden ze in het deeg, de bloem vloog overal en er
werd flink wat afgelachen. Wanneer de koekjes in de oven zaten,
kleurden de kinderen samen met de bewoners nog enkele leuke
kleurplaten in. Ook werden er heel wat verhalen uitgewisseld.
Het harde werken en het wachten werden rijkelijk beloond met
lekkere koekjes en een warme tas koffie of een heerlijk glas
fruitsap!

KOEKJES BAKKEN KLEUTERS

VOETEN DIE KRIEBELEN ...



Voorbije activiteiten
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DJEMBEE PLEZIER

Tijdens de djembeesessie lieten we de dagelijkse drukte even los. We haalden enkele djembees boven en al
snel vulde het ritme de ruimte. Bewoners lieten zich meeslepen door de klanken en gingen helemaal op in
de muziek.
Handen vonden vanzelf hun weg op het vel, soms aarzelend, dan weer vol enthousiasme. Er werd gelachen,
meegeknikt en vooral samen genoten. De muziek verbond, bracht energie én ontspanning. Een moment van
pure ambiance, gedragen door ritme en plezier.

EEN OCHTEND VOL GLITTERS, GELACH EN GOUDEN HARTJES!

Wat een feest was het toen de kinderen van het eerste en tweede
leerjaar
van Basisschool Immaculata bij ons op bezoek kwamen!
Onze gangen vulden zich met prinsessen, superhelden, dieren en
clowntjes –
een kleurrijke stoet die meteen voor fonkelende ogen en brede
glimlachen zorgde.
De lachjes, de spontane babbeltjes en het enthousiaste zwaaien
deden ons
allemaal zichtbaar deugd.
Voor even voelden wij ons weer kind, meegezogen in hun speelse
fantasie en ongeremde vrolijkheid.

De energie van de kinderen werkte aanstekelijk en bracht leven in
huis.
Wat een rijkdom om generaties zo verbonden te zien!
Deze hartverwarmende voormiddag in Sint-Bernardus zullen wij niet
snel vergeten.
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Dagcentrum De Kwinte

OP UITSTAP NAAR HET WESTFRONT
Op woensdag 4 februari gingen we op bezoek bij het Westfront in Nieuwpoort. Daar kwamen we meer te
weten over de onderwaterzetting van de poldervlakte en over de verwoesting van de stad Nieuwpoort.
We werden als het ware teruggekatapulteerd naar het jaar 1914, een moment waarop de Belgen de Slag
om de IJzer dreigden te verliezen.
We volgden het aangrijpende verhaal van Karel Cogge, toezichter van de sluizen. Samen met Hendrik
Geeraert nam hij een moedige en beslissende stap door de sluizen van de Ganzepoot te openen. Het
water overspoelde het hinterland en bracht niet alleen stilte over de vlaktes, maar ook hoop voor het
Belgische leger. Dankzij deze daad kon de vijand worden tegengehouden en werd een belangrijk stuk
geschiedenis geschreven.
Tijdens het bezoek voelden we de ernst van de oorlog, maar ook het enorme doorzettingsvermogen van
de mensen die hier leefden en vochten.
De verhalen, beelden en geluiden maakten diepe indruk en zorgden voor momenten van bezinning.
Als afsluiter genoten we van de tentoonstelling van Roger Raveel, De zin van onzin, die op een
verrassende manier rust en reflectie bracht na het intense oorlogsverhaal.
Met een warm gevoel en veel respect voor het verleden verlieten we het Westfront, rijker aan kennis en
emotie.



Assistentiewoningen Kalmburg
10 St Bernardus Gazette

EEN VROUW VAN VELE PROJECTEN - OP BEZOEK BIJ
VERONIEK
Na vele pogingen om haar te strikken voor een interview is het eindelijk gelukt. Veronique is namelijk een
echte bezige bij. Ze is vaak op pad, altijd met iets bezig en dus niet zo vaak thuis. Maar vandaag maakt ze
tijd.
In haar gezellige assistentiewoning, waar haar 14-jarige parkiet Koko vrolijk rondfladdert, vertelt ze met een
warme glimlach haar verhaal. Wanneer je bij Veronique binnenstapt, voel je het meteen: hier woont
iemand die het leven graag deelt met anderen.

Van Koksijde naar Adinkerke
Veronique groeide op in Koksijde. Toen ze twaalf jaar
was verhuisde ze naar Adinkerke. De kust bleef altijd een
stukje van haar thuis.
In 1988 trouwde ze met haar grote liefde. Hun verhaal
begon op een bijzondere manier: op de trein. Haar man
werkte als treinbegeleider en via die trein sloeg ook de
vonk tussen hen over.
“Zo is het eigenlijk allemaal begonnen,” vertelt ze met
een glimlach.
Helaas moest Veronique hem in 2006 afgeven na een
snel ziekteverloop. Een groot verlies, maar het warme en
sociale karakter dat haar zo typeert is altijd gebleven.

Een hart voor zorg
Zorgen voor anderen zat al vroeg in haar. Veronique volgde een opleiding tot zorgkundige — toen nog de
opleiding tot sanitair helpster.
Tijdens haar loopbaan werkte ze op verschillende plaatsen in de streek. Zo was ze onder andere actief in
Sint-Bernardus, Ter Linden in Veurne en De Zathe in Nieuwpoort. Later werkte ze nog een tijdje in een
kinderopvang, tot ze zwanger werd.
Voor mensen zorgen, gaf haar altijd veel voldoening.

Een gezellige thuis
Vandaag heeft Veronique haar rust gevonden in één van de assistentiewoningen. Samen met haar trouwe
parkiet Koko, die haar ondertussen al 14 jaar gezelschap houdt.
Maar stilzitten! Dat staat niet in haar woordenboek.
In de Boare is ze een bekend gezicht. Ze neemt enthousiast deel aan allerlei activiteiten zoals Steekje Los,
de creamomenten, optredens van Okra en een spelletje Rummikub.
Op zaterdag gaat ze graag naar de markt en ’s morgens doet ze vaak haar boodschappen. Dat combineert
ze graag met een koffietje in de Boare.
“Dat koffietje maakt de ochtend compleet.”

Altijd creatief bezig
Wie bij Veronique binnenkomt, merkt het meteen: creativiteit stroomt door haar vingers. Ze maakt niet
alleen prachtige handgemaakte kaartjes voor allerlei gelegenheden, maar is eigenlijk voortdurend creatief
bezig. Ze knutselt, bedenkt nieuwe ideeën en maakt allerlei kleine werkjes met veel zorg en oog voor detail.
Die creatieve kaartjes stelt ze ook te koop voor wie graag iets unieks wil geven.

Samen iets opbouwen
Veronique krijgt geregeld ondersteuning van Familiezorg, wat haar helpt om zelfstandig te blijven wonen.
Maar vooral haar sociale ingesteldheid maakt dat ze hier helemaal op haar plaats is.
Momenteel helpt ze ook mee bij de opstart van een nieuw initiatief binnen de assistentiewoningen, samen
met De Vrienden van de Rusthuizen. Een project dat opnieuw draait rond mensen samenbrengen en
verbinding creëren.
En precies dat typeert Veronique misschien nog het meest: haar openheid, haar enthousiasme en haar
warme manier van omgaan met mensen.
Want bij Veroniek voel je het meteen:
Hier wordt niet alleen gewoond.
Hier wordt geleefd.



Assistentiewoningen Zeegalm
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EEN BIJZONDERE GEBRUIKERSRAAD
Op 12 december 2025 vond er een bijzondere gebruikersraad plaats in de vorm van een gezellige
afternoon tea. Tijdens deze bijeenkomst gaf onze directeur, dhr. Frank Vanfleteren, toelichting bij de
aangekondigde besparingen van de Vlaamse overheid in de ouderenzorg. Met de campagne ‘Wat is ’t plan,
mevrouw de minister?’ vragen woonzorgcentra meer
duidelijkheid over de toekomst en de visie voor de
ouderenzorg.

Heel wat bewoners en familieleden waren aanwezig en
luisterden aandachtig. Nadien was er ook ruimte om vragen te
stellen en met elkaar in gesprek te gaan.
De stem van bewoners en familie is voor ons bijzonder
belangrijk. Daarom zijn jullie steeds welkom om deel te nemen
aan een volgende gebruikersraad. Wens je meer informatie?
Dan helpen de medewerkers van het onthaal je graag verder.

De gebruikersraad

WAAR WARMTE WOONT: EEN ONTMOETING MET MONIQUE
EN JEAN MARIE
Op een rustige donderdagmorgen stond ik wat onverwacht aan hun deur. Toch werd ik meteen hartelijk
ontvangen. Monique en Jean Marie verwelkomden mij met zoveel vriendelijkheid en warmte dat ik mij
onmiddellijk thuis voelde. Hun assistentiewoning in Zeegalm is bovendien smaakvol en gezellig ingericht –
een interieur waarin ik mij zelf ook helemaal zou kunnen vinden. Jean Marie Stevens werd geboren in
Schaarbeek op 26 september 1938. Hij werkte tot zijn 63ste als elektricien. Ook na zijn pensioen bleef hij
actief en bracht hij nog boodschappen aan huis bij mensen. Door zijn werk had hij regelmatig contact met
Vlaamse werkmannen uit Mechelen, waardoor hij een beetje Nederlands leerde. Vandaag merkt hij dat het
soms moeilijker wordt om Vlaamse woorden terug te vinden. Toch blijft hij het proberen, en het is bijzonder
mooi om te zien hoe hij zich nog steeds zo goed mogelijk probeert uit te drukken.
Zijn echtgenote, Monique Noiret, werd geboren in Bergen op 6 januari 1940. Ook zij werkte graag mee in
verschillende bedrijven en winkels.
Hun leven bracht hen op verschillende plaatsen. Zo woonden ze een tijd in de Ardennen en later zes jaar in
Laken in Brussel. Na hun pensioen kwamen ze definitief naar De Panne, een plek waar ze voordien al graag
verbleven in hun tweede verblijf. Ondertussen wonen ze hier al 25 jaar.
Vandaag genieten ze vooral van de kleine dingen: de krant lezen, een korte wandeling maken of samen een
koffietje drinken in de brasserie van ons
woonzorgcentrum. Eén dag per week gaan ze ook
samen naar De Kwinte, het dagcentrum, waar ze graag
andere mensen ontmoeten.
Wat mij vooral bijblijft na mijn bezoek, is hoe liefdevol
dit koppel is. De warmte tussen hen beiden is voelbaar
en bijzonder mooi om te zien.
Monique en Jean Marie, bedankt voor jullie hartelijke
ontvangst. Het was heel fijn om even bij jullie te
mogen binnenstappen.



MAAK KENNIS MET ROLAND EN ZIJN TROUWE
VIERVOETER

Qader's blog
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KWISPELEND DOOR DE SEIZOENEN

Roland en zijn hond Brutus zijn een onafscheidelijk duo. Ze
houden beiden van een hapje en een drankje. Brutus is een
waakhond met een grote mond en soms een nog grotere
goesting, vooral naar lekkere hondenbeentjes. Hij blaft graag,
maar achter dat stoere kantje, zit een grote knuffelaar, die graag
mee gaat op wandeling.
Het gebeurt dat Roland eventjes Brutus moet missen, maar dan
vindt hij troost bij Qader. Roland en Qader zijn ondertussen ook
dikke vrienden geworden.

Hallo allemaal, Qader aan het woord! Jawel, dé huishond van het woonzorgcentrum. Voor de oplettenden
onder jullie: ja, die foto met de adventskrans rond mijn hals is niet van gisteren. Dat was in het najaar,
toen de bladeren vielen en ik plots een heel feestelijke outfit kreeg aangemeten. Ik deed alsof ik het
normaal vond… maar stiekem dacht ik: “Waarom wachten tot december om te schitteren?”

Nu is het april. De zon piept, de ramen gaan open en af en toe waait er een bloesem voorbij die ik
natuurlijk móet inspecteren. Mijn pootafdrukken zijn overal, ik ben druk in de weer met mijn favoriete
bezigheden: rondjes wandelen, knuffels verzamelen, af en toe een sok stelen (alleen als niemand kijkt,
beloofd!) en vooral zorgen voor vrolijke gezichten bij de bewoners.

Wanneer mensen de oude foto zien, hoor ik vaak: “Kijk eens naar die krans!” of “Oei, dat was toen hè?” Ze
lachen, aaien me nog eens extra en soms vraag ik me
af of ze denken dat ik dat elk jaar doe… Nou, misschien
moet ik dat idee eens aanwakkeren, voor de grap.
Of het nu herfst is, winter, lente of zomer: één ding
verandert nooit. Mijn missie blijft hetzelfde: zorgen voor
warmte, vrolijkheid en kwispels tot de laatste straal
zonneschijn. En geloof me, ik ben er goed in!

Dus hier sta ik, Qader, lente in mijn poten en een
vleugje herfst in mijn hart, klaar om opnieuw de show
te stelen in het woonzorgcentrum. Wie zegt dat honden
zich aan seizoenen moeten houden, heeft het duidelijk
mis!
Woef, kwispel en lenteplezier,Qader



In de kijker
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AANGESPOELD IN DE PANNE, THUIS IN SINT - BERNARDUS

Graag stellen wij één van onze enthousiaste vrijwilligers aan u
voor. Met veel warmte en betrokkenheid zet zij zich in voor onze
bewoners. Hieronder leest u wie zij is, wat haar achtergrond is
en wat haar motiveert om deel uit te maken van onze
voorziening.

Mijn naam is Katelijne Stevens.
Ik heb 2 kinderen alsook 2 kleindochtertjes.
Sinds oktober 2022 ben ik hier in De Panne ‘aangespoeld’. Ik
heb het voorbeeld van mijn ouders gevolgd die zich reeds meer
dan 30 jaar geleden hier in deze gemeente komen vestigen zijn
(mijn vader is inmiddels overleden).
Met het hele gezin brachten we sinds kindsbeen af steevast de
hele maand juli door hier in De Panne.
Ik hou van lezen, handwerken, een film of tentoonstelling
meepikken, fietsen, reizen en weekendjes-weg!
Het grootste deel van mijn beroepsleven bracht ik door in een
Brussels ziekenhuis als baliemedewerkster/secretaresse op de
dienst oncologie.

De zorgsector is iets wat me aantrekt.
Dit is ook de reden waarom ik hier in Sint- Bernardus als
vrijwilligster aan de slag wou. Op deze manier hou ik wat
voeling met de job die ik jarenlang deed alsook de omgang met
de mensen die hulp zo nodig hebben.
In dit woonzorgcentrum heerst een fijne sfeer ,iedereen is
vriendelijk en behulpzaam naar de bewoners toe!
In tijden waarin we nu leven is het belangrijk de ‘ouderen’ een goede thuis te geven/aan te bieden en zich
welkom te laten voelen.
Daartoe wil ik zeker m’n steentje bijdragen!

Wij zijn bijzonder dankbaar dat Katelijne deel uitmaakt van ons vrijwilligersteam. Haar ervaring,
betrokkenheid en warme persoonlijkheid betekenen een meerwaarde voor onze bewoners en dragen bij
tot de huiselijke en zorgzame sfeer die wij als voorziening zo belangrijk vinden.



Hoofdbrekers en humor
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Wat is blauw en weegt amper
iets?

LENTE

BLOEMEN

ZON

LAMMETJES

VOGELS

KROKUS

MAART

ONTWAKEN

1. Welk klein knaagdier staat bekend om zijn
wangzakken waarin voedsel opgeslagen wordt?
2. Welk klein knaagdier wordt soms gehouden
als huisdier en staat bekend om zijn snelle
bewegingen en lange staart?
3. Welk huisdier met lange oren en een pluizige
staart is bekend om zijn vermogen om snel te
graven en te springen?
4. Welk type vogel werd historisch gebruikt voor
het bezorgen van berichten over lange
afstanden en staat bekend om zijn uitstekende
navigatievermogen?
5. Welk trouw huisdier wordt vaak 'de beste
vriend van de mens' genoemd?
6. Welke huisdieren leven in water, hebben
kieuwen en worden vaak gehouden in aquaria?
7. Welk langwerpig, speels roofdier wordt soms
als huisdier gehouden en staat bekend om zijn
nieuwsgierige en speelse aard?
8. Welk groot, hoefdier wordt al eeuwenlang
door mensen gebruikt voor rijden, trekken en
sport, en staat bekend om zijn kracht en
snelheid

Lichtblauw



Verjaardagen

MEI JUNI

01/05 GILBERT CATTEEUW*
01/05 CHRISTINNE DEBERDT
03/05 CALYSTE SZEKELY
04/05 JENNY DHONDT
06/05 YVETTE GHYS
06/05 MONIQUE DEGIMBE
13/05 CHRISTA LEMAHIEU
14/05 JEAN-CLAUDE DEHUVYNE
14/05 URBAIN LE DIEU
14/05 LOUIS POUILLON
14/05 WILLY VANDENBUSSCHE
17/05 MARGARETA DECLERCK
18/05 MARCEL DE CRAEYE*
18/05 LELIANE COKELE
20/05 MIREILLE ANDRE
21/05 WILLY CARPENTIER
22/05 PASCALE WAEGHEMAEKER
23/05 JACQUELINE RENIERS*
30/05 LOUISA EMILIA BAEB
30/05 DANIA VANBIERVLIET
31/05 ANTOINETTE DEVISSCHER

Bewoners woonzorghuis

Medewerkers

MEI

02/06 VALERE VERMEEREN
03/06 ROLAND VANDAELE*
03/06 SIMONNE VANNEUVILLE
04/06 FRANCINE VAN BELLEGHEM*
06/06 MARIE THÉRÈSE VD.
BOSSCHE
06/06 THOMAS DEVLIES
06/06 SIMONNE VAN ONGEVAL
08/06 PHILIPPE DUPUIS
10/06 NELLY DHELFT
13/06 MARIA HUBRECHT
15/06 ROLAND VANMASSENHOVE*
23/06 MARGUERITE BLANCKAERT
25/06 NELLY VANDERRIEST
29/06 RACHELLE SCHOTTEY

MEI JUNI
06/04 LUDIVINE PLAYE
08/04 EMILY VANDECASSERIE
09/04 SONIA MEUNIER
11/04 MYRIAM DE KEYSER
12/04 TIMEA BERKES
15/04 JIHAN ABDO
16/04 ASHLEY DE VLIEGER
17/04 VALÉRIE NYS
27/04 PETER THIEREN
28/04 SYLVIE COUPILLIE
29/04 MARLEEN DEVREKER

06/05 GIOVANNI DESCAN
11/05 SYLVIE VANDEPUTTE
11/05 CORALIE GASPARD
14/05 ANDY BARON
19/05 NAKURE SILLIS
20/05 OCEANE GUERY
20/05 ELS PEEL
26/05 LYNN WALLECAN
26/05 LYNN CALCOEN
27/05 GEOFFREY VANDEVELDE
29/05 CINDY DEBURCHGRAEVE
29/05 MARIEKE DEVOGHEL
31/05 MARIA-BERNADETTE CASIER

02/06 REGINA COPPENOLLE
03/06 INGRID JANSSEN
06/06 LINDA COSSEMENT
06/06 WINNY LAVENS
10/06 INGRID DEGREEF
13/06 KATIE VIAENE
13/06 NICOLE BREEDVELD
17/06 ALAIN FACQUES
19/06 SYBILLE DUMORTIER
20/06 ASMA SALIHA KOUBAA
24/06 LAURENCE CORNETTE
26/06 JINYI LU
27/06 KIMBERLEY ROTTIERS

APRIL MEI JUNI
04/06 EDDY DEFOER
12/06 KATELIJNE STEVENS
20/06 FRANCINE DE SCHEPPER
28/06 LUC VAN RYCKEGHEM

APRIL

28/05 PAULA GERLO

JUNI
14/06 MARIA HERREWIJN
20/06 CHRISTIANE CALLENS
28/06 JACQUELINE SOLBERGHE

Bewoners assistentie woningen

Vrijwilligers
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03/04 PATRICK DE BLOCK
09/04 RITA BOUTTELISIER
10/04 JACQUELINE BAETE
12/04 MARIE JOZEF BROECKAERT
14/04 JEANNINE SCHOOLAER
19/04 MONIQUE TILLEY *
23/04 MARIE ROSE DE WERDT *
26/04 JOHN MAEYENS *
30/04 GABRIELLA PATTYN

*DVC

03/04 JEAN MARIE BREYE
11/04 DIRK BOUDEWEEL
25/04 CEDRIC PAUWELS
07/04 EDWIN CALLEWAERT

APRIL
10/04 JEAN LABRE
12/04 CLAUDINE FAICT
16/04 ROBERT MEERTS
20/04 RADKA VASSILEVA
23/04 MARIE-CHRISTIEN DERAEVE
24/04 FRANCIS SIX

11/05 LUC HOREMANS

APRIL



Pastoraal medewerker – begeleider wonen & leven

Op 2 februari had ik de eer te mogen
starten in WZC Sint-Bernardus als
nieuwe collega op de EPA-dienst. Een
verscheidenheid aan voorgaande
werkervaringen, enkele opleidingen
waaronder graduaat orthopedagogie
en een achtergrond in yoga, geven me
vandaag de nodige aarde om in dit
huis vanuit overgave te helpen
verbinden en te werken rond
zingeving. Om de pastorale zorg op een gefundeerde manier verder
vorm te geven, school ik me ondertussen bij via een opleiding
zorgpastoraat.

Het is voor mij bijzonder waardevol om aanwezig te mogen zijn bij
mensen in verschillende momenten van hun leven. Luisteren, nabij zijn
en samen zoeken naar wat betekenis en rust kan brengen, vormen
voor mij een belangrijk deel van deze opdracht. Ik geloof dat kleine
gebaren, een open gesprek of een moment van stilte soms veel
kunnen betekenen.
Ik kijk ernaar uit om samen te werken met collega’s, bewoners en
familieleden, en om stap voor stap mee te bouwen aan een warme en
zorgzame omgeving. Verbinding, respect en aandacht voor ieders
verhaal staan daarbij voor mij centraal.

Mijn ‘vrije’ tijd besteed ik graag aan mijn drie dochters, drie poezen en
hond, aan lezen, wandelen, yoga en genieten van natuur. Daar vind ik
rust en nieuwe energie.
Namaste.

Warme groet
Sylvie

Wij heten Sylvie van harte welkom in WZC Sint-Bernardus en wensen
haar veel succes en voldoening in haar nieuwe functie. We zijn blij dat
zij haar ervaring, betrokkenheid en warme aanwezigheid wil inzetten
voor onze bewoners en collega’s. Samen hopen we dat ze zich hier
snel thuis voelt en haar talenten verder kan ontplooien binnen ons
team.
Nogmaals een warm welkom, Sylvie! We kijken uit naar een fijne
samenwerking en vele mooie momenten samen. Personeelsleden die
na 1 maart gestart zijn, zullen jullie kunnen terugvinden in de
volgende editie van onze gazette. Zo krijgen ook zij de kans om zich
kort voor te stellen en kunnen we hen op een warme manier
verwelkomen binnen ons huis. We kijken er alvast naar uit om ook hun
verhalen, ervaringen en talenten met jullie te delen.

16 St Bernardus Gazette

Nieuwe medewerkers

welkom aan mevrouw

Sylvie Decoster
Pastoraal medewerker



ASWOENSDAG

Op woensdag 18 februari hebben we de vastentijd ingeluid met een eucharistieviering waarin de
aanwezigen een askruisje ontvingen. Het as komt van verbrande palmtakjes die vorig jaar zijn gewijd
op Palmzondag. Het was een mooie dienst mede dankzij de warme woorden en liederen van priester
Stephan Houtman begeleid door het accordeonspel van Marleen Ingelbeen. Bedankt aan de aanwezige
bewoners, de kapel bloosde vrolijk onder jullie talrijke aanwezigheid!

Zoals er in de dienst werd gezegd, “het askruisje zegt eigenlijk ‘Je hoeft niets te bewijzen’. Je bent
waardevol in de ogen van God. Het kruisje herinnert ons er aan dat het leven kwetsbaar is en juist
daarom zo kostbaar. Het askruisje als fluistering van God ‘Kom thuis. Wees eenvoudig. Ik ben nabij.’”
Laat dit een krachtige, symbolische uitnodiging zijn om thuis te komen in je eigen warme stilte.
In de tussentijd tot en als voorbereiding op het Licht van Pasen, maken we bewust ruimte voor
eenvoud en wat soberheid.
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Pastoraal

LICHTMIS

Maandag 2 februari was het Maria lichtmis. Traditie getrouw vieren we dit heel bewust in ons woon-
zorgcentrum. We zorgen dat het thema extra in de kijker gezet wordt door het verhaal achter
Maria Lichtmis te vertellen en ook visueel zichtbaar te maken met aangepaste educatief materiaal in
de vorm van een foto met tekst. En hier en daar kent er een bewoner nog de oude zegswijze van
lichtmis die luid als volgt “Ook al is het vrouwtje nog zo arm met lichtmis maakt ze haar pannetje
warm.” Dit verwijst natuurlijk naar de lekker pannenkoeken die op deze dag met veel plezier op het
menu gezet worden bij de koffie. Dit jaar konden we ze niet zelf bakken omdat we geen helpende
handen genoeg hadden maar een dikke pluim voor ons keukenteam die ons uit de nood hielp. De
bewoners konden door hen toch naar hartenlust smullen van lekkere pannenkoeken.
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Pastoraal

DRIEKONINGEN

Op 6 januari vierden we samen het feest van Driekoningen in ons woonzorgcentrum.
We genoten van heerlijke taart waarin een chocoladeboon verstopt zat.
Wie de boon vond, werd gekroond tot koning!
Per wooneenheid werden drie koningen gekozen, goed voor in totaal achttien koningen.
Met hun kroon op straalden zij als echte majesteiten.
De fotograaf kwam langs om al onze koningen feestelijk te portretteren.



ONZE CHRISTELIJKE DEELNEMING AAN DE BEPROEFDE FAMILIES
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Pastoraal

AGENDA

De heer Michel Meurrens
Echtgenoot van mevrouw Nadette Rigaut
° geboren op 21/11/1952 te Charleroi
+ overleden op 23/12/2026

Mevrouw Margaretha Aerts
° geboren op 14/06/1937 te Wemmel
+ overleden op 30/12/2025

Mevrouw Claudia Derpoortere
° geboren op 23/06/1966 te Brugge
+ overleden op 05/01/2026

Mevrouw Alphonsine Verlinde
Weduwe van de heer Raoul De Gruyter
° geboren op 19/10/1931 te Kortemark
+ overleden op 19/01/2026

Mevrouw Joanna Hertogh
Weduwe van de heer Roger Hubin
° geboren op 05/11/1929 te Ukkel
+ overleden op 04/02/2026

Mevrouw Marie Vandeputte
Weduwe van de heer Gaston Muylaert
° geboren op 14/02/1936 te De Panne
+ overleden op 10/02/2026

Mevrouw Huberte Bourgeois
Weduwe van de heer Ismaël Beauport
° geboren op 21/10/1923 te Hornu
+ overleden op 16/02/2026

De heer Valere Vermeeren
° geboren op 02/06/1930 te Rollegem
+ overleden op 16/02/2026

Woe 1 april Gebeds-of eucharistieviering - Palmzondagviering
Woe 8 april Eucharistieviering - Paasviering
Woe 22 april Herdenkingsviering
Woe 29 april Gebeds-of eucharistieviering
Alle vieringen gaan door in de kapel om 14u30
Woe 20 mei Bedevaart naar Groenhove
Alle andere woensdagen in mei eucharistie- of gebedsviering in de kapel om 14u30Elke woensdag
eucharistie- of gebedsviering in de kapel om 14u30




